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Heer, maak van mij een instrument van uw vrede  
Laat mij liefde brengen waar haat is.  
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.  
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.  
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.  
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.  
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.  
Laat mij licht brengen waar duister is.  
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. 

Heer, laat mij ernaar streven  
niet dat ik getroost word,  
maar dat ik troost,  
niet dat ik begrepen word,  
maar dat ik begrijp,  
niet dat ik geliefd word,  
maar dat ik liefheb,  

want wie geeft, ontvangt,  
wie zichzelf vergeet, vindt,  
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,  
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. 

Het gebed is toegeschreven aan  
Franciscus van Assisi 
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Op oudjaarsdag heb ik mijn preken van het afgelopen jaar nog eens doorgebladerd en dit kwam 
eruit naar voren. Een jaar preken in vogelvlucht:  
In januari spraken we met elkaar over het idee liever in een wereld met de Bijbel, God of het ho-
gere te leven dan in één zonder. Toen er in februari vragen bedacht moesten worden bij een 
tekst, bleek zoiets hogers ook wel hoog gegrepen: is het niet onmenselijk om van jezelf te vragen 
zelfs je vijanden lief te hebben?  
‘Geloof maakt het leven niet makkelijker.’ Over die conclusie van Navalny dachten we na in maart. 
Geloof is ‘Nee!’ zeggen tegen het recht van de sterkste en pakken wat je pakken kan, zo brachten 
we ons te binnen op 4 mei.  
 
Met Pasen ging het erover hoe geloofstaal anders werkt: een engeltje op de schouder of de hemel 
voor iemand met de dood voor ogen, zijn echt maar niet zo, dat je ze kunt zien. Geloofstaal is per-
soonlijk: je kunt de Geest niet als een vogel in een kooitje stoppen, zoals het thema was met Pink-
steren. Zelfs binnen een kleine gemeente als de onze zijn zoveel verschillende visies en meningen, 
en dat is mooi, dat is een echte kerk van Pinksteren.  
 
In juli ging ik erop in dat we datzelfde ook kunnen zien in het verhaal van Abraham die zijn zoon 
Isaak moet offeren, waarover we dit jaar uit Kierkegaard bij het Kerkasiel in Kampen hebben gele-
zen. Als God zelfs dat van iemand kan vragen, is het helemaal niet aan ons te oordelen over wat 
een ander denkt dat God van hem of haar vraagt. In geloof heeft iedereen een eigen weg te gaan. 
In augustus kwamen die vele verschillende wegen terug toen we afscheid namen van de kerk in 
Uitdam: we dachten aan de velen die voor ons daar in die kerk gezeten hebben.  
 
Bij de oogstdienst dachten we na over waar we dankbaar voor zijn in ons leven en welke acties 
voor ons uit die dankbaarheid volgen: doe iets! Op gedachteniszondag hoorden we hoe ook men-
sen in de Bijbel zichzelf soms toespreken. ‘Kom op!’ zegt de Psalmist tegen zichzelf, wanneer door 
rouw de glans van zijn leven af is.  
 
Maar met Kerst vierden we dat het uiteindelijk niet van ons afhangt: ons noodpakket draagt ons, 
juist als we zelf niet meer weten wat we moeten doen. In het kerstkind in de kribbe heet de liefde 
ons welkom. 

           ds. Hermen Kroesbergen 

Overdenking  
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Kerkdiensten 

Zondag 25 januari – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

Viering Heilig Avondmaal 

Zondag 22 februari – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

Mmv Greta Vlug, saxofoon 

Zondag 1 februari – 10.00 uur 

Zuiderwoude 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

Mmv de cantorij olv Ike Wolters 

Zondag 1 maart – 10.00 uur 

Zuiderwoude 

Ds. Bart Vijfvinkel 

Organist: Ike Wolters 

Mmv de Cantorij olv Ike Wolters 

Zondag 8 februari – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Christiaan Ravensbergen 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 8 maart – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Fred Omvlee 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 15 februari – 10.00 uur 

Zuiderwoude 

Cora Vlaming 

Organist: Ike Wolters 

Mmv Jehanne Vieijra, fluit 

 



5 

 

 

 

 

Zondag 25 januari 
 
Als je voor een keuze staat, zijn er vaak allerlei argumenten die een rol spelen, allerlei inschattin-
gen van hoe het verder zou kunnen lopen, allerlei mensen die je advies geven of waarschuwen, 
maar uiteindelijk ben jij het alleen zelf die de keuze moet maken. Wat ga je doen? Alles afwegen-
de, waar voel jij je toe geroepen? Dit is waar ‘roeping’ over gaat en, wat mij betreft, waar geloof 
over gaat: dat bij alles wat je doet nog een extra vraag of dimensie een rol speelt. Niet alleen wat 
is goed of gunstig, maar wat wil God dat je doet? De beide Bijbellezingen deze zondag gaan over 
‘roeping’ en ik denk er nog over na hoe we samen erop kunnen reflecteren welke rol dit in ons le-
ven speelt of zou kunnen spelen. We delen deze zondag ook de Maaltijd van de Heer. 
 
Zondag 1 februari 
 
‘Wat is wijsheid?’ zo kun je jezelf de vraag naar roeping ook stellen. Je verdiept je in de situatie; je 
verzamelt kennis en maakt inschattingen, maar wat is nu wijsheid? Op deze vierde zondag van Epi-
fanie gaat ons gesprek over hoe te leven en wat verder te doen, vanuit het contrast tussen God en 
mensen, dat Paulus schildert in het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Korintiërs. ‘Het dwaze 
van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen,’ schrijft hij. Hoe kun-
nen we ons leven richten op Gods wijsheid en kracht in plaats van op die van mensen? Met de can-
torij zingen we deze traditioneel laatste zondag van de kersttijd nog het vrolijke ‘Gloria in Excelsis 
Deo’ omdat we vieren hoe God ons verschenen is in Jezus Christus. Daarnaast is het de eerste zon-
dag van de maand dus zal ook de jongeren in de kerk gevraagd worden een actieve rol in de dienst 
te spelen. 
 
Zondag 8 februari 
 
Ds. Christiaan Ravensbergen leidt deze zondag de viering. Hij is voorganger van de Purmerkerk, 
maar woont in Amsterdam en toen ik hem een poosje terug tegenkwam bij een ‘Choral Evensong’ 
in de Oude Kerk aldaar, vertelde hij, dat dat een beetje zijn thuiskerk is geworden. De lezing van 
het leesrooster deze zondag roept ons op het zout van de aarde te zijn. Op het moment dat ik dit 
schrijf, wordt overal druk zout gestrooid in verband met sneeuw en gladheid, maar dat is waar-
schijnlijk niet de functie van zout in dit beeld uit de Bergrede. 
 
Zondag 15 februari 
Volgens het leesrooster gaat het deze zondag over het volgen van de geest van de Wet. Op een 
manier die heel dicht bij het dagelijks leven staat. Bij ons dagelijks leven staat. In deze dienst zullen 
Jehanne Vieijra en Ike Wolters de dienst muzikaal begeleiden. Cora Vlaming gaat voor in deze 
dienst. 
 
 

Bij de kerkdiensten 
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Zondag 22 februari 

Dit is de eerste zondag in de veertigdagentijd, de tijd van het toeleven naar Pasen. Van oudsher is 
dit de tijd waarin het dooponderwijs gegeven wordt, zodat nieuwe dopelingen in de Paasnacht 
gedoopt kunnen worden en de anderen dan hun doop kunnen gedenken. Waar gaat het nou echt 
om in ons geloof? Op welke manier kunnen wij daar vandaag de dag bij stil staan? Laten we deze 
zondag onszelf een uitdaging stellen: hoe kunnen wij in de tijd naar Pasen extra bezig zijn met wat 
voor ons de kern van ons geloof is. We lezen deze zondag over de drie uitdagingen die Jezus krijgt 
in zijn veertigdagentijd in de woestijn voordat Hij aan zijn missie begint. Greta Vlug en Ike Wolters 
spelen tijdens deze viering enkele stukken voor altsaxofoon en piano. 
 
Zondag 1 maart 

De tweede zondag van de veertigdagentijd lezen we van oudsher over de bijzondere ontmoeting 
op de berg. Petrus, Jacobus en Johannes zien hoe Jezus van gedaante verandert en spreekt met 
Mozes en Elia: het evangelie, de wet en de profeten bij elkaar. Voorganger deze zondag is ds. Bart 
Vijfwinkel. Hij vertelde een paar maanden terug dat hij op zoek is naar hoe je stelling kunt nemen 
en je uit kunt spreken in deze tijd; hoe je kunt laten weten waar je staat met ruimte voor mensen 
die er anders over denken. 

Zondag 8 maart 

Ds. Fred Omvlee uit Monnickendam timmert aan de weg als Elvis-dominee. Hij zong in een dienst 
bij het Kerkasiel in Kampen en ik zag dat er dit jaar alweer 15 Elvis-diensten op het programma 
staan. Deze zondag hoort daar niet bij, maar hij gaat wel voor in Broek in Waterland. De lezing op 
het leesrooster gaat over de Samaritaanse vrouw bij de put die Jezus te drinken geeft. 

Zondag 15 maart 

We zijn halverwege de veertigdagentijd, het is halfvasten, tijd om al een beetje naar voren te kij-
ken naar Pasen en tijd om te kijken hoe het gaat met de uitdagingen die we onszelf gesteld heb-
ben bij het begin van de veertigdagentijd. Op welke manier wilden we ons concentreren op waar 
het nu echt om gaat in ons geloof, en hoe gaat het daar nu mee? We lezen over hoe Jezus een 
blinde geneest, erbij vertellend dat het belangrijk is ons werk voor God te doen wanneer we kun-
nen, want dat zal niet altijd het geval zijn. We vieren deze zondag de Maaltijd van de Heer. 

 

Bij de kerkdiensten 
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We waren maar met z’n achten bij de oudejaarsvesper in Broek in Waterland, maar wat mij be-

treft was dat samenzijn hoe een viering in de kerk zou moeten zijn. We deelden onze zorgen en 

hoop; in beurtspraak baden we ervoor en we staken er elk ritueel een kaarsje bij aan. We lazen 

een lang stuk uit de Bijbel en we zongen de ander in de ogen kijkend elkaar de zegen toe. Ieder-

een die meedoet en dat we ook lijfelijk dingen doen – dat vind ik mooi. Preken vind ik leuk en 

belangrijk, maar het creëert ook een tegenstelling tussen spreker en toehoorders. Het door-

breekt het samenzijn en samendoen dat er is in zo’n vesperviering. Als ik het opnieuw zou moe-

ten verzinnen, zou ik die twee delen waarschijnlijk uit elkaar halen. 

Aan de andere kant merkte ik de zondag ervoor hoe mooi het is de traditionele orde van dienst 

te volgen. Het Amerikaanse koor dat zong had ook Amerikaanse fans meegenomen. Ze verston-

den niks van de dienst, zeiden ze na afloop, maar ze konden wel de hele liturgie volgen omdat 

die precies hetzelfde was als bij hen in Amerika. Voor de koorleden had ik de preek in het Engels 

geprint. Het koor zong prachtig en riep spontaan applaus op van de volle kerk, waardoor we dan 

wel weer toehoorders werden, in plaats van dat we met ons allen samen vierden en iets deden.

(zie pagina 20) 

De lichtjestocht voor kerst voelde wel als echt iets samendoen. Het was mooi om de spullen uit 

onze gemeente nu in Monnickendam gebruikt te zien worden voor een feestelijke wandeling 

door het kerstverhaal. 

En na Kerst en Oud-en-Nieuw is het nu weer tijd voor een nieuw 

begin. Op woensdag 4 februari staat er iets bijzonders op het pro-

gramma. Dan hebben we tien kerkenraden uit de regio uitgenodigd 

om samen te eten en pub quiz te spelen om elkaar beter te leren 

kennen. We hebben al allerlei vragen bedacht voor de pub quiz, 

maar we staan nog open voor suggesties! 

 

Johanneke tekende voor Kerst profetisch al een haas in de sneeuw 

bij Zuiderwoude: er hupt hier nu net een haas door de sneeuw voor 

mijn raam. 

En met deze tekening wensen wij jullie alle goeds toe voor het nieu-

we jaar, dat je je in al je zorgen en hoop gedragen mag weten! 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Van de predikant 
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Activiteiten 

 

Een Nieuw Gebed 
Wat is de waarde van gebed in jouw leven? Doe mee met het bijzondere bezinningstraject ‘Een 
Nieuw Gebed’ en ontdek het. In vier maandagochtenden onderzoek je welke rol gebed speelt in 
je leven. Wat koester je en waar loop je tegenaan? Ook, of juist als bidden – of bidden op de tra-
ditionele manieren – voor jou niet zo belangrijk is, zou het mooi zijn als je meedoet. We willen 
leren van de vele verschillende manieren waarop bidden een rol kan spelen in ons leven. Samen 
gaan we op zoek naar begaanbare wegen voor jezelf en voor de kerk van morgen. Onder leiding 
van onderzoeker Ilonka Terlouw van de Protestantse Theologische Universiteit komen we bij el-
kaar, afwisselend in de Kerk van Zuiderwoude en die van Durgerdam. Op maandag 26 januari van 
10.00 tot 12.00 uur is de eerste bijeenkomst in Zuiderwoude. De volgende data zijn 16 februari, 
9 maart en 30 maart. Geef je op en doe mee! 

Confettikerk 
Op 31 januari komt de Confettikerk weer bij elkaar, deze keer in de Kerk van Zuiderwoude. Het 
verhaal van het delen van de vijf broden en twee vissen wordt verteld en daarbij aansluitend 
gaan we samen pizza bakken. Kom ook naar Zuiderwoude om 16.30 uur, alle kinderen tot en met 
12 jaar en hun ouders en grootouders zijn welkom! 
De Confettikerk brengt kinderen op een speelse manier in aanraking met de verhalen en thema’s 
uit de Bijbel. Op zaterdagmiddag beginnen we om 16:30 uur in de Kerk van Zuiderwoude met 
een verhaal en een activiteit. Er wordt gezongen en om 18:00 uur sluiten we af met soep en 
broodjes voor iedereen, maar in dit geval natuurlijk pizza! Ouders en grootouders zijn ook wel-
kom. We kijken naar jullie uit! (zie poster pagina 10) 
De Confettikerk is een initiatief van de Protestantse gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in 
Waterland. Voor meer informatie, neem contact op met ds. Hermen Kroesbergen, her-
men.kroesbergen@gmail.com, 06-22989516 

Woensdagwandeling 
Elke eerste woensdag van de maand is de woensdagwandeling. Vanaf 9.30 uur is er inloop, om 
10.00 uur houden we een korte vesper en daarna gaan we wandelen (niet meer dan 5 km). We 
nemen een vraag mee om over na te denken, eerst in stilte en daarna in gesprek met elkaar. Na 
afloop gebruiken we samen onze meegebrachte lunch. 
Elke keer staat een van de gaven van de Geest centraal in het kader van het jaarthema ‘Kijk! Laat 
je verrassen door het werk van Gods Geest.’ Op woensdagochtend 4 februari vertrekken we van-
uit de Kerk in Broek in Waterland en is het thema ‘goedheid.’ Op woensdagochtend 4 maart be-
ginnen we in Zuiderwoude en is het thema ‘geloof.’ 

Gespreksgroep 
De gespreksgroep komt op dinsdagavonden in de pastorie in Zuiderwoude bij elkaar. Van 19.30 
tot 21.00 uur praten we over geloof, de bijbel en ons eigen leven. De volgende bijeenkomsten 
zijn op dinsdag 10 februari en dinsdag 10 maart. Sluit gerust een keer aan! 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fsoekot-120930060303-phpapp01%2F95%2Fsoekot-loofhuttenfeest-1-728.jpg%3Fcb%3D1348985038&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fandrepiet%2Fsoekot-loofhuttenfeest&docid=VvPya
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Filmmiddag 
 
Elke derde vrijdag van de maand is er filmmid-
dag in de Draai 33 in Broek in Waterland vanaf 
13.30 uur. De volgende keren zijn vrijdag 20 
februari en vrijdag 20 maart. Welke films we 
gaan kijken zal later bekend gemaakt worden. 
Kijk gezellig een keertje mee! 

 

 

 

 

 
Jarigen in de komende periode: 
Dhr. Rinus Haars, 25 januari, 94 jaar 
Dhr. J. Gaaf, 25 januari, 98 jaar 
Mw. Cheryl Murphy, 6 februari, 75 jaar 
Mw. Gré Mars, 12 februari, 84 jaar 
Mw. Adrie Honingh, 18 februari, 75 jaar 
Dhr. J. den Rooijen, 22 februari, 91 jaar 
Mw. Marion Spaans, 24 februari, 88 jaar 
Mw. Laura Michielsen, 8 maart, 85 jaar 

Mevr. José van Schieveen is op 22 december 
2025 verhuisd van de Zuiderwouder Dorps-
straat 64 naar Zorgcentrum Swaensborch in 
Monnickendam. 

Kerkbalans 2026 
De Actie Kerkbalans 2026 wordt gehouden van 
10 t/m 24 januari 2026. Ook onze gemeente 
doet hier weer aan mee. In de week van 10 
januari zal aan onze leden door een vertegen-
woordiger van de kerk een envelop worden 
uitgereikt, welke in de week daarna weer 
wordt opgehaald. Op een bijgevoegd strookje 
kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te 
geven. Het resultaat zal in de volgende Verbin-
ding bekend worden gemaakt. 

De kerkrentmeesters 

 

 

Nieuw beleidsplan 

Het eerste beleidsplan, dat we maakten bij de 
fusie van de kerken van Broek in Waterland en 
Zuiderwoude – Uitdam, was alweer aan ver-
vanging toe. Dat hebben we met een commis-
sie bestaande uit Danielle Boneveld-van 
Vuure, Annemieke Splinter, Arno Hoogen-
doorn, ds. Hermen Kroesbergen en mijzelf op 
ons genomen. Dat concept is eerst besproken 
in een gemeente-vergadering na de kerkdienst 
van 18 oktober. Het aangepaste plan is voor-
gelegd aan de kerkenraad.  
Na nog wat puntjes op de i is het beleidsplan 
vastgesteld voor de komende vijf jaar. Ook de 
diaconie en de kerkrentmeesters hebben hun 
afgelopen beleidsplannen kritisch doorgeno-
men en aangepast. We zijn nu weer helemaal 
‘bij de tijd’. De beleidsplannen vindt u op de 
website van onze gemeente. Het is belangrijk 
dat de plannen er zijn, bijvoorbeeld voor de 
ANBI-status van diaconie en kerkrentmees-
ters. Maar voor onszelf is het ook goed om 
regelmatig te kijken of het beleidsplan nog 
aansluit bij waar wij als gemeente staan en 
waar we voor staan. 

Het was een inspirerend proces, binnen de 
commissie én in de vergadering met de ge-
meente en de kerkenraad. Het was goed en 
fijn om samen hardop te benoemen waar we 
als gemeente door geïnspireerd en geraakt 
worden en waar we voor willen staan.  
Uit het beleidsplan: 

Welkom hier, waar stilte spreekt, 
waar Christus jou in liefde ziet, 
waar adem zucht en vrede groeit 
en Geest je hart tot leven roept. 

Kom zoals je bent, vermoeid of blij, 
hier mag je zijn, hier ben je vrij. 
In lied en woord, in mens en tijd 
ontmoet je God, Hij die zegt: ‘Ik ben erbij.’ 

Tekst Arno Hoogendoorn 

     Cora Vlaming 

Uit de gemeente 
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Concert VitaDuo 

Zondag 25 januari 2026  

15.00 uur -16.45 uur met pauze  

€24,50 incl. consumptiebon  

VitaDuo met de unieke combinatie van piano 

en saxofoon, wordt gezien als één van de 

meest interessante ensembles in de heden-

daagse kamermuziek. Maria Nemtsova en 

Vitaly Vatulya laten horen hoe onverwacht en 

bijzonder deze twee instrumenten samen-

gaan. Sinds 2006 treden zij op in grote con-

certzalen over de hele wereld. Zij hebben bei-

den al op jonge leeftijd vele internationale 

prestigieuze prijzen gewonnen. Hun repertoi-

re bestaat uit klassieke en eigentijdse muziek. 

In 2022 moesten zij met hun kinderen nood-

gedwongen thuisland Rusland ontvluchten als 

gevolg van hun kritiek op de oorlog met Oe-

kraïne. Zij hebben zich in Amsterdam geves-

tigd en treden regelmatig op in Nederland en 

daarbuiten. 

Maria en Vitaly zijn medeoprichters van Mu-

sic for Peace, met als doel muziek in te zetten 

om gemeenschappen in conflictgebieden met 

elkaar te verbinden en concerten en master-

classes te organiseren voor jonge muzikanten 

die in conflictgebieden leven. 

In september van dit jaar trad VitaDuo op 

tijdens het Fringe Festival Amsterdam met 

Transposition, een innovatieve muziekthea-

tervoorstelling die muziektheater, heden-

daagse klassieke muziek, elektronische ge-

luidsinstallaties, choreografie en videokunst 

combineert.  

 

 

 

Maria Nemtsova – piano 

Vitaly Vatulya – saxofoon  
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   ‘God zij nabij’ 

   

 

 

 

 

 

 

Deze bewerking van Psalm 20 ontstond na de inval van de Sovjets in Tsjechoslowakije na de Praag-
se Lente in 1968. Het is een anti-oorlogspsalm die helaas nog steeds maar al te actueel is. We zin-
gen Gods hulp toe aan hen die in crisis verkeren. We hopen op Gods nabijheid in dagen van nood 
en we doen dat niet zomaar, we doen dat op basis van Gods belofte. God is partijdig – en hier is 
‘partijdig zijn’ iets positiefs:  
God brengt redding aan hen die in nood zijn.  
Niet op oorlogstuig en geweld vertrouwen wij, maar op God.  
Geloof in God is al wat ons steunt. 
 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/
lied-god-zij-nabij/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied van de maand 

1.God zij nabij, als de tijd van crisis komt,  

ja, Jacobs God zij je kracht en schild. 

Vanuit het heiligdom, vanuit zijn huis  

zij God je redding in tijden van nood 

2. Dat God gedenkt alle offers die je brengt, 

behagen schept in je toewijding.  

Jouw diep verlangen beantwoordde God  

en al je plannen, zij komen uit. 

 

3. Ik weet het nu: God de Ene is de Heer, 

bevrijdt omdat Hij partijdig is.  

Vanuit de hemelen antwoordt mijn God, 

bevrijding brengt Hij met sterke hand. 

 

4. Op oorlogstuig, op geweld vertrouwen zij, 

geloof in God is al wat ons steunt.  

Machtigen struikelen, storten ineen,  

maar wij staan op en wij houden stand. 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk welkom op zondag 15 maart van 16 tot 17.30 uur voor een concert met  
Dick Raat ‘Grootsten in Kleinkunst’ in de kerk van Zuiderwoude. 

Zanger/gitarist Dick Raat brengt een ode aan een aantal van de Grootsten in Kleinkunst, zingt 
hun prachtige liedjes en vertelt daarbij grappige anekdotes, ware verhalen of zomaar een 
mooie herinnering. Songs van Robert Long, Stef Bos, Claudia de Breij, Acda & De Munnik, Toon 
Hermans, Ramses Shaffy en andere grote kleinkunsthelden vormen samen een heerlijk GROOTS 
programma. Waar klein al niet groot in kan zijn. Kleine liedjes en verhalen die voor de mooiste 
emoties zorgen. Van een lach tot een traan en van verbazing tot herkenning.  
 
Dick is een enthousiaste Nederlandse zanger, gitarist en entertainer met een veelzijdig repertoi-
re. Hij treedt al twintig jaar op met diverse theaterconcerten waarbij hij Nederlandstalige lied-
jes en persoonlijke verhalen met het publiek deelt. Dick heeft een prachtige stem die voor ie-
dereen goed verstaanbaar is en voor een fijne sfeer zorgt. Dit programma duurt 1,5 uur, iets 
langer dan de andere concerten die de Catharina Stichting aanbiedt. 

Een greep uit reacties op zijn optreden: ‘Enthousiast, vrolijk en serieus goed! ‘ ‘Open, eerlijk, 
kwetsbaar met geweldige liedjes en heel mooi aan elkaar gepraat.’ ‘De combinatie van een fan-
tastische stem, perfect snarenspel en je subtiele gevoel voor interactie met het publiek maak-
ten je optreden tot een feest.’ ‘Wat hebben wij een geweldige avond gehad met jou.’ ‘Hulde! Je 
betrekt het hele publiek altijd bij je muziek, wat ik knap vind.’ 

Het concert begint zondag 15 maart om 16 uur, de kerk gaat een half uur eerder open. Kaarten 
kosten € 15,00 en zijn uitsluitend per pin te betalen. Jongeren tot achttien jaar hebben gratis 
toegang. Een drankje is inbegrepen.  
Wie zeker wil zijn van een plek, kan reserveren via het e-mailadres jeanneklein@planet.nl. 
Meer informatie staat op de website catharinastichtingzuiderwoude.nl 
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25 januari Leprazending  
Melaatsheid, die oude Bijbelse ziekte, kennen 
we in Europa niet meer. Maar voor miljoenen 
in Azië en Afrika zijn de gevolgen van lepra 
nog dagelijkse realiteit. Niet alleen de vermin-
kingen en handicaps, die door lepra worden 
veroorzaakt, maar vooral ook de discriminatie 
en uitsluiting leggen zware druk op de levens 
van mensen die getroffen zijn door de ziekte. 
De gezamenlijke lepra-organisaties streven 
ernaar om in 2035 zover te zijn dat er geen 
besmettingen meer plaatsvinden. Leprazen-
ding pakt de ziekte concreet aan: patiënten 
worden opgespoord, behandeld en begeleid. 
Zo worden nieuwe besmettingen voorkomen 
en komt het einddoel dichterbij. 
 

1 februari Kerk in Actie Werelddiaconaat  
Beter bestand tegen klimaatverandering in 
Bangladesh. Bangladesh lijdt zwaar onder kli-
maatverandering. Het land kampt steeds va-
ker met cyclonen en overstromingen, regen 
valt onregelmatiger en de stijgende zeespie-
gel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. 
Boeren hebben grote moeite om te overle-
ven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om 
zich aan te passen aan klimaatverandering, 
zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen 
stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen 
op een bamboe geraamte boven de grond te 
verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet 
wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen 
met waarschuwingssystemen en evacuatie-
plannen voorbereid te zijn op rampen. Via het 
programma Werelddiaconaat steunt Kerk in 
Actie de boeren in Bangladesh om bestand te 
zijn tegen klimaatverandering.  
Steun dit werk via de collecte of maak een 
bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Bangladesh. 
Lees meer op kerkinactie.nl/
klimaatbangladesh 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 februari Dokters van de Wereld  
Dokters van de Wereld is een onderdeel van 
een internationaal netwerk van artsen die 
strijden voor het recht van gezondheidszorg 
voor iedereen. Elk mens heeft recht op een 
goede gezondheid en toegang tot zorg. We-
reldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht 
voor oorlog, geweld en armoede. Zij kampen 
vaak met trauma's en leven in grote onzeker-
heid. Omdat de meeste ongedocumenteerde 
migranten geen zorgverzekering mogen af-
sluiten krijgen zij vaak geen medische hulp. In 
Nederland rijden Dokters van de Wereld rond 
met Zorgbussen waarin zij gratis spreekuren 
bieden aan ongedocumenteerde migranten. 
Medische vrijwilligers bieden een luisterend 
oor en begeleiden mensen naar de reguliere 
zorg. Wereldwijd bieden zij iedere dag medi-
sche hulp aan kansarme mensen, samen met 
lokale artsen en verpleegkundigen, zodat ook 
zij de zorg in hun land in de toekomst kunnen 
verbeteren. 
 

15 februari Kerk in Actie Binnenlands dia-
conaat  
Omzien naar gevangenen in Nederland: Ieder 
jaar komen er in Nederland ruim 33.000 men-
sen in de gevangenis terecht voor een korte 
of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons 
om barmhartig naar hen om te zien en niet te 
oordelen. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)
gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 
helpende hand om te werken aan herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse organisatie 
die omzien naar gevangenen en hun partners 
en kinderen, hen bezoeken tijdens de deten-
tie, maar die hen ook een nieuwe kans bieden 
in de maatschappij.  

Diaconie 
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22 februari Edukans 

250 miljoen kinderen gaan wel naar school, 

maar leren daar veel te weinig.  

Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide do-

centen zorgen voor onderwijs van lage kwali-

teit. Veel kinderen maken om die reden hun 

school nooit af. Edukans werkt in ontwikke-

lingslanden aan het best mogelijke onderwijs, 

want goed onderwijs zorgt ervoor dat kin-

deren kunnen ontsnappen aan armoede en de 

grootste kans maken op een betere, gelijk-

waardige en duurzame toekomst. Edukans 

zorgt onder andere voor een veilige leeromge-

ving, goed opgeleide docenten en betrokken 

ouders. Allemaal succesfactoren om een kind 

te laten slagen op school en vol vertrouwen 

hun toekomst kunnen vormgeven. Een kind 

dat leert is een kind met kansen. 

1 maart Kerk in Actie Zending 

Christelijke opleidingen in Libanon richten zich 

niet alleen op academische kennis, maar ook 

op de geestelijke toerusting van studenten. 

Aan de Haigazian University in Beiroet worden 

studenten opgeleid in vakgebieden zoals be-

drijfskunde, economie en sociale wetenschap-

pen. Naast de vakinhoudelijke kennis helpt 

geestelijke toerusting hen zowel persoonlijk 

als professioneel te groeien, zodat ze na hun 

studie kunnen bijdragen aan de opbouw van 

een stabiele maatschappij, die na jaren van 

onrust hard nodig is. Vanuit Nederland zijn er 

twee medewerkers aan deze universiteit ver-

bonden. Wilbert van Saane, uitgezonden door 

Kerk in Actie en de GZB, verzorgt deze lessen 

en biedt daarnaast pastorale zorg als studen-

tenpastor. Mirjam Polak, ondersteund door 

Kerk in Actie, werkt als docent psychologie en 

biedt psychologische begeleiding aan studen-

ten.  

 

Via het ‘Programma Zending’ ondersteunt 

Kerk in Actie dit belangrijke werk in Libanon. 

Je kunt dit werk steunen door een bijdrage 

aan dit programma over te maken op rekening 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

te Utrecht, o.v.v. 'Meebouwen Libanon'. 

8 maart Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte groeien 

op in onveilige omstandigheden, zonder toe-

komstperspectief. Ze kunnen vaak niet naar 

school, krijgen te maken met kinderarbeid, 

huiselijk geweld en vroege huwelijken. Met 

het ‘You are Beautiful-project' ondersteunt 

Kerk in Actie meisjes in Caïro en omgeving. Ze 

krijgen onderwijs, medische zorg en bescher-

ming, terwijl hun ouders leren over de rechten 

en mogelijkheden van hun dochters. Zo krij-

gen meisjes de kans om hun zelfvertrouwen te 

versterken en hun toekomst te veranderen. 

Wat betekent dit project voor Yasmin? Toen 

Yasmin in groep 6 zat, vond haar vader dat ze 

lang genoeg had geleerd. Hij besloot dat 

school voorbij was. Maar Yasmin droomde van 

verder studeren. Het ‘You are Beautiful-team' 

sprak met hem, waardoor Yasmin nu op de 

middelbare school zit. ‘Eerst voelde ik me on-

zeker en onbegrepen. Ik huilde veel en kon 

thuis mijn verhaal niet kwijt. Maar bij het pro-

ject geloven ze in mij. Ze gaven me bijles én 

mijn zelfvertrouwen terug. Stap voor stap gaat 

het beter. Laatst zei ik tegen mijn leraar: 

“Zonder jullie was ik nergens. Jullie zijn de re-

den dat ik nu met vertrouwen naar school ga.’ 
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Waterlandsmuseum de Speeltoren vraagt uw hulp 
voor de Zomertentoonstelling Geloven in Waterland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de komende zomertentoonstelling zoekt  
de werkgroep Kunstzaal documenten en voorwerpen die 
iets laten zien van het kerkelijk leven in de gemeente 
Waterland van de afgelopen 100 jaar. De tentoonstelling 
gaat over de gelovigen en hun kerken, over de bijdrage 
aan het maatschappelijk leven vanuit de geloofsgemeen-
schappen. De werktitel is Geloven in Waterland. 
Hoe komt of kwam dit tot uiting in het verenigingsleven 
(sportclubs, muziek- of zangverenigingen, jongerenclubs, 
padvinderij, armenzorg, etc.) of op andere wijze? 
 
Zijn er nog vlaggen/vlaggetjes, vaandels, bekers, boeken, 
affiches of andere zaken bewaard gebleven die kenmer-
kend zijn voor de kerkgemeenschap waarvan u of uw 
familie lid waren of zijn? 
Die zou het museum graag tijdelijk lenen om tentoon te 
kunnen stellen. 
 
        

 
 
Hebt u iets waarvan u denkt dat het de moeite waard is 
om te laten zien in het museum, neem dan contact op 
met Waterlandsmuseum de Speeltoren, per mail  
info@despeeltoren.nl o.v.v. Geloven in Waterland. 
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Waar is die God van jou?   
door Tanja Kootte 

In al zijn wanhoop en eenzaamheid zit een 
lijdende mens, naakt en met terneergeslagen 
ogen, met de armen in de schoot. Beeldhou-
wer Pierre de Grauw (1921-2016) liet zich voor 
dit bronzen beeld inspireren door de radeloos-
heid waarover Psalm 42:4 spreekt: “Tranen 
zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel 
de dag hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’’ 
Tegelijkertijd zien we een voorstelling van Job, 
het prototype van die lijdende mens. Job, 
voorbeeld van deugd en plicht, vraagt zich af 
waaraan hij al de beproevingen van ziekte, 
tegenslag in zijn werk, verlies van vrouw en 
kinderen te danken heeft. Hij trekt zich terug 
op een mestvaalt buiten de stad. Uiteindelijk 
wordt zijn vertrouwen in God beloond.  

De bijbelse figuur van Job komt geregeld voor in het werk van Pierre de Grauw. Job is de man 
die zich afvraagt waarom we moeten lijden maar die tegelijkertijd standvastig probeert te blij-
ven in zijn geloof. In onze moderne tijd, zo lichtte beeldhouwer toe, blijft voor veel mensen de 
vraag van het lijden een vraag zonder antwoord. In de woorden van de psalmist: ‘Waar is die 
God van jou?’   
Pierre de Grauw (1921-2016)  liet zich zijn lange leven lang inspireren door de Bijbel, met name 
door het Oude Testament. Toch wilde hij zijn werk niet als ‘pure religieuze kunst’ classificeren. 
Hij probeerde in zijn werk uit te drukken hoe sinds mensenheugenis de mens gegrepen is door 
de vraag: wie is de mens en welke is zijn God?   
Toen hij ging beeldhouwen, zo vertelde hij, kocht hij voor heel weinig geld spoorwegbielzen. 
Een ervan was heel erg beschadigd door de vele treinen die er over heen waren gedenderd. 
Toen hij die bekeek was het alsof het hout hem zei: ‘Maak van mij de man Job, die door het 
mysterie van het lijden getroffen is. Ik ook, ik ben gewond tot in het diepst van mijn wezen.’ Hij 
maakte van die biels in 1956 een zwaar getroffen Job.   
De Grauw: ‘Als je wilt scheppen, moet je eerst leegte creëren, anders is er geen ruimte. Een 
beeldhouwwerk is geslaagd als er evenwicht is tussen de volumes en de holtes, tussen spanning 
en rust. Het leven bestaat uit het vinden van een evenwicht tussen volheid en leegte – tussen 
voortdurend vragen stellen en de zekerheid dat ons leven zin heeft. Het zoeken naar dit even-
wicht laat ons nooit met rust. Het laat ons vooruitgaan in kennis, maar confronteert ons ook 
met ons niet-weten. Ik hoor Augustinus deze ervaring beschrijven in diens Belijdenissen: ’Ik zal 
dus belijden wat ik weet van mezelf en ook wat ik van mezelf niet weet. Want wat ik van mezelf 
weet, weet ik door het licht dat u mij geeft. En wat ik van mezelf niet weet, blijft ongeweten tot 
mijn duisternis wordt als het licht van het middaguur voor uw aangezicht.’  

Beeldmeditatie 
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Jeugdpagina  

Een meisje liep met haar oma door het open land. Oma vertelde haar vaak verhaaltjes over de 
wonderen van de natuur. Samen keken ze naar een berk. Verwonderd vroeg het meisje: “Waarom 
heeft die boom zo’n mooie witte bast en waarom heeft hij van de kleine blaadjes?” Oma ant-
woordde: “Lieve kind, dat zijn wel twee verhalen, 
luister, hier komt het eerste verhaal”. En het meisje 
was een en al oor:  
“Planten en dieren kunnen niet praten. We denken 
altijd dat ze alles maar goed en prima vinden en dat 
ze altijd gelukkig zijn. Maar dat is niet zo.  
Lang niet alle planten en dieren zijn tevreden over 
hun uiterlijk.  
De berk mopperde eens over haar kleine blaadjes. 
Liever had ze van die grote bladeren zoals de paar-
denkastanje of de esdoorn. Een fee die het gemopper 
hoorde, ging op een van de takken zitten en vroeg 
wat er aan de hand was. ‘Ik heb van die kleine gele 
blaadjes. Ik wil graag grote gouden bladeren die glim-
men in de zon, bladeren waar iedereen vol bewonde-
ring naar kijkt.’ ‘Dat is goed,’ zei de fee, ‘als dat is wat 
je wilt, dan krijg je ze.’ De berk met de gouden bladeren was heel gelukkig.  
Een paar maanden later vloog de fee langs een kale berk. ‘Wat is er aan de hand, waar zijn je gou-
den bladeren?’ vroeg ze. ‘De mensen vonden mijn gouden bladeren zo mooi, dat ze me helemaal 
kaal hebben geplukt,’ pruilde de berk. ‘Dat is naar,’ zei de fee, ‘wat wil je nu?’  
De berk antwoordde: ‘Ik wil graag grote glazen bladeren. Glazen bladeren die tingelen in de wind 
en tintelen in het zonlicht.’ ‘Dat is goed,’ zei de fee, ‘als dat is wat je wilt, dan krijg je ze.’ De berk 
met de glazen bladeren was heel gelukkig.  
Een paar maanden later vloog de fee langs een kale berk. ‘Wat is er aan de hand, waar zijn je gla-
zen bladeren?’ vroeg ze. ‘In een hagelbui zijn al mijn glazen bladeren kapot gebeukt,’ huilde de 
berk. ‘Dat is naar,’ zei de fee, ‘wat wil je nu?’ En de boom antwoordde: ‘Ik wil graag mijn kleine 
blaadjes terug. Niemand steelt ze, een hagelbui en een storm weerstaan ze. Mag ik alsjeblieft mijn 
eigen blaadjes terug?’  
‘Dat is goed,’ zei de fee, ‘als dat is wat je wilt, dan krijg je ze.’ En de boom was geheel gelukkig. 
Trots op haar kleine blaadjes, die lispelden in de wind. Trots dat het zonlicht zo mooi speelde met 
de tere groene blaadjes in de lente en de zacht GOUDgele blaadjes in de herfst. ’’    

                                                                           Verhaal van Els Baars 

Kinderverhaal 
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Predikant 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Dorpsstraat 2 

1153 PB Zuiderwoude 

Email: hermen.kroesbergen@gmail.com 

Telefoon: 06 - 22989516 

Vrijdag vrij 

Scriba  

Annet Nielsen 

Cornelis Roelestraat 16  

1151CB Broek in Waterland, 06-13576244  

Email: npnielsen@ziggo.nl 

 

Kerkgebouwen  

Kerkgebouw: De Broeker Kerk 

Kerkplein 13, 1151AH Broek in Waterland 

Website stichting Broekerkerk 

www.broekerkerk.nl  

Verhuur Kerk en Rouwkamer: 

Wouter Jesse/Marieke Kuen, Parallelweg 7, 

Broek in Waterland, 06- 50912536 

marieke_kuen@hotmail.com  of naar 

kosterendekerk@gmail.com 

 

 

 

Kerkgebouw: Kerk Zuiderwoude  

Dorpsstraat 1, 1153 PB Zuiderwoude 

Website: https://zuiderwoude-uitdam-

broekinwaterland.protestantsekerk.net  

Verhuur Kerk als trouwlocatie  

Ria de Oude, 06-20266698 

Email: riadeoude@outlook.com 

 

Kerkrentmeesters; het gemeenschappelijke 

rekeningnummer van de kerkrentmeesters 

is:  NL31RABO0310703301  

t.n.v. Prot. Gem Zuiderwoude-Uitdam-Broek 

in Waterland  

Diaconie: het gemeenschappelijke rekening- 

nummer van de diaconie is : 

NL58RABO0342813307  

t.n.v. Diaconie P.G. Zuiderwoude-Uitdam-

Broek in Waterland. 
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Afscheid Koosje Verkerk 

Aan de Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland 

Lieve mensen, 

Allereerst: Vrede en alle goeds gewenst voor 2026, ook namens mijn man Paul. 

 

Ik wil jullie hierbij nogmaals bedanken 
voor de wijze waarop jullie mij verrasten in 
de dienst van 21 december. Eerst al de 
bloemen die die keer voor mij bestemd 
waren (een mooi kerstboeket, dat tot van-
morgen heeft gestaan), daarna de bijzon-
dere muzikale bijdrage na de overweging. 
Harma en Ike, het feit dat jullie er beiden 
waren en samenspeelden was een groot 
cadeau.  

 

 

Maar ik wil vooral ook stilstaan bij de woorden die Cora sprak namens de gemeente. Ik voelde me 
zeer bevestigd dat we elkaar verstaan hebben, wat een rake typeringen.  

Ik zeg het vaak tegen familie en vrienden dat ik graag in 
jullie gemeentes voorga, het was niet voor niets dat ik on-
ze zoon en een nichtje, die mij nog eens of voor het eerst 
wilden horen, aanraadde om dan naar Zuiderwoude te 
komen.  

Toevallig waren ze nu ook getuige van dit mooie afscheid, 
waardoor ze beiden begrepen dat we het met elkaar goed 
hebben gehad. En jullie kerk vonden ze prachtig, ook dat is 
een extra voor mensen die sporadisch naar een dienst 
komen! Kortom: een ochtend waarin veel dingen samen-
vielen, om nooit te vergeten. 

Het was een afscheid, maar ik hoop nog eens terug te ko-
men. Van harte zeg ik dus: tot ziens! Het ga jullie allen 
goed. 

Met een lieve groet, 

Coosje Verkerk 
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Cantanti North Carolina uit de V.S. 

28 december 2025 in de Broekerkerk 


